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Sterf niet in de woestijn! 
Uitgangstekst(en): Johannes 8:30-36 en Galaten 5:1 
 
Jezus ‘verdediging 
30. Toen Hij dit sprak, geloofden vele in Hem. 31 Jezus dan zeide tot de 
Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk 
discipelen van Mij 32 en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u 
vrijmaken.33 Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn 
nooit iemands slaven geweest; hoe zegt Gij dan: gij zult vrij worden? 34 
Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, eenieder, die zonde 
doet, is een slaaf der zonde. 35 En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de 
zoon blijft er eeuwig. 36 Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij 
werkelijk vrij zijn.  Johannes 8:30-36 
 
De christelijke vrijheid 
Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus 
stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. 
 
In het eerste Bijbelgedeelte is Jezus zelf aan het woord. Jezus spreekt 
volgens de bijbel tot een groep Joden die in Hem geloofden. Hij zegt tegen 
ze dat als ze in Zijn woord blijven ze waarlijk discipelen van Hem zullen zijn 
en dat ze de waarheid zullen verstaan en dat die waarheid ze vrij zal 
maken. De joden op hun beurt zeiden dat ze geen slaven waren dus hoe 
konden ze worden vrijgemaakt? Jezus zei dat eenieder die zondigt een 
slaaf is van de zonde. Hij zei ook dat een slaaf niet voor eeuwig in het huis 
blijft, maar een zoon wel. 
Hij zei ook dat wanneer de Zoon ze vrij heeft gemaakt ze werkelijk vrij zullen 
zijn. Waarschijnlijk is dit gebeurt op de olijfberg te Jeruzalem. Dit boek is 
geschreven door de Apostel Johannes de zoon van Zebedeüs, broer van 
Jakobus. Het is waarschijnlijk geschreven in de jaren 85-90 na Christus. 
Het is geschreven voor mensen die pas geloven en zoekende gelovigen. 
 
In het tweede tekstgedeelte is de apostel Paulus aan het woord. 
Het doel van dit boek is het weerleggen van de Judaïsten en de christenen 
oproepen te leven uit geloof en de vrijheid in Christus. 
Paulus is tevens ook de schrijver van deze brief. Hij heeft het geschreven 
voor de gemeenten in zuidelijk Galatië, die werden gesticht tijdens zijn 
eerste zendingsreis.  
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Hij zegt dat opdat wij waarlijk dus echt vrij zouden zijn heeft Christus 
ons gelovigen vrijgemaakt. Verder zegt hij dat ze stand moesten houden en 
zich niet weer een slavenjuk moesten laten opleggen. 
Paulus schreef deze brief rond het jaar 49 na Christus in Antiochië.  
 
Wat betekent geloven in Jezus?  
Hiermee wordt bedoeld dat de Joden geloofden in Hem.  
Je zou het in deze tijd kunnen stellen dat de Joden bekeerde mensen 
waren. Iemand die in Jezus geloofd is dus een bekeerd persoon.  
Je gelooft in iemand wanneer je het met die persoon eens bent. De Joden 
waren het eens met wat Jezus allemaal zei. 
 
Wanneer ik dieper kijk naar dit Bijbelgedeelte, moet ik concluderen dat het 
mogelijk is in Jezus te geloven en niet vrij te zijn. De Joden geloofden in 
Jezus en toch zei Jezus dat ze vrij moesten worden gemaakt. Jezus heeft 
het in de eerste plaats over dat ze in Zijn woord moesten blijven. Daarover 
zal ik straks dieper op in gaan.  
Wanneer zij in Zijn woord zouden blijven dan pas zouden ze echt discipelen 
van Hem zijn. Wanneer ze discipelen van Hem zijn zullen ze de waarheid 
verstaan en nu pas komt het, wanneer ze de waarheid zouden verstaan 
dan pas zouden zij vrij zijn. Er is dus een heel proces nodig om vrij te kunnen 
zijn in Christus. Om antwoordt op de vraag te geven ja het kan, om het 
gelijk goed te zeggen, niemand is gelijk vrij wanneer je tot bekering komt.  
Bekering of verlossing betekent niet automatisch vrij zijn. 

 
Wanneer we in Exodus 12 kijken zien we een heel goed voorbeeld van in God 
geloven en niet vrij zijn. 
De Israëlieten waren verlost van de Egyptenaren, verlost en bevrijd van 
slavernij. Net zoals wij ook verlost worden van slavernij wanneer wij tot 
bekering komen. Ze werden door God geleid naar de woestijn.  
De woestijn bekent niet vrij zijn. Kanaän betekent vrij zijn. Om vrij te kunnen 
zijn moesten ze eerst bevrijd worden van hun zondig natuur. Ze moesten 
bevrijd worden van hun manier van denken. Ze dachten nog als slaven en 
hadden de mentaliteit van slaven. God zal het nooit toestaan iemand 
vrijheid te geven met een mentaliteit van een slaaf. 
Ook zo moeten wij na onze bekering door een virtuele woestijn. Wij moeten 
af van de ouden mens. Af van onze oude manier van denken.  
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Pas wanneer wij daarvan af zijn zal God ons toelaten in Kanaän. Dan 
pas zullen wij vrij zijn. 
 
Dit gebeurde ook bij Jezus zelf. Jezus heeft tot zijn 30ste geleefd onder het 
regime van de romeinen die toen in die tijd de baas waren. De joden waren 
in principe slaaf van de Romeinen. Daarom moesten ze bijvoorbeeld ook 
belasting betalen aan de romeinen.  
Net zoals de Israëlieten in de woestijn en ook net als ons moest Jezus eerst 
door het eerste water de eerste doop gaan. Daarna werd Hij geleid door de 
Heilige Geest naar de woestijn. Hij werd daar getest door God. Wij worden 
ook getest door God. En toen Jezus de proef had doorstaan was Hij vrij en 
kon Hij beginnen met Zijn bediening. 
In Zijn woord blijven betekent trouw blijven aan Zijn woord.  
Het betekent gehoorzaam zijn en blijven aan Hem. 
Het betekent dus Gods woord de bijbel lezen, onderzoeken en toepassen.  
 
Wat betekent waarlijk (discipelen) 
Het Grieks woord voor waarlijk in de grondvertaling is ale’thos.  
Dit woord betekent waarachtig, in werkelijkheid, hoogst zeker, stellig. 
Met andere woorden in werkelijkheid een echte discipel. Het is niet 
nagemaakt maar echt. Het woord discipel betekent leerling of pupil. 
Samengebracht betekent het dus een echte leerling van Jezus zijn. Een 
echte leerling doet alleen wat zijn of haar meester hem of haar heeft 
opgedragen. Een echte leerling zal nooit iets van iemand anders dan zijn of 
haar meester doen. Een echte leerling is een copy van zijn of haar meester. 
Een leerling van Jezus zijn betekent Jezus altijd en overal op de eerste 
plaats zetten. Zelfs boven je vader moeder-kinderen, man of vrouw. 
Discipel schap gaat verder dan alleen luisteren naar de meester maar ook 
in praktijk brengen wat je hebt geleerd. Er zijn veel bekeerde mensen veel 
gelovigen maar zeer weinig echte discipelen.  
Alleen echte discipelen zijn vrij. 

 
De waarheid die ze zullen verstaan is erachter komen wie God is en wie ze 
zijn in Christus. De waarheid dat God een plan met elk een van ze heeft en 
dat God dat plan in vervulling wil laten komen. De waarheid dat de mens 
eens geestelijk al vrij was maar door de zonde abrupt een einde daaraan is 
gekomen. De mens diende God uit vrije wil in het paradijs.  
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De waarheid dat er ook een vijand is die alles eraan wil doen om dit 
plan te dwarsbomen. Ze zullen de waarheid verstaan dat God wil dat ze 
eeuwig met Hem zullen leven. Ze zullen de waarheid verstaan dat om vrij te 
kunnen zijn ze afstand moeten nemen van hun zondige natuur. De oude 
mens moet verdwijnen. Ze zullen de waarheid verstaan dat alleen door 
Jezus ze bij de Vader kunnen komen. Ze zullen de waarheid verstaan dat 
Gods koninkrijk echt is en dat de enige plek is waar een mens met God 
samen kan leven en succesvol kan zijn In Christus. Wanneer wij deze dingen 
verstaan en afdoen van de ouden ik zullen wij daadwerkelijk vrij zijn in 
Christus.  

 
Wat is vrijheid? (Volgens de bijbel en volgens de wereld) 
Vrijheid is niet hetzelfde in de wereld zoals God het bedoelt in Zijn woord. Als 
we kijken naar de wereld om ons heen dan verstaat zij onder vrijheid: 

• Niemand die je vertelt wat je moet doen 
• Kunnen doen wat je fijn vindt 
• Geen beperkingen hebben 
• Geen verantwoording af te hoeven leggen 
• Geen verplichtingen hebben 
• Onafhankelijk zijn, geld genoeg hebben, van niemand iets 

nodig hebben. Kortom alles mag en niets moet. 
 

In de bijbel betekent vrijheid iets heel anders. 
Het is zelfs zo dat wat de wereld vrijheid noemt (doen wat je wilt) door de 
bijbel wordt gekenmerkt als slavernij aan de zonde. 
Om te weten wat vrijheid in de bijbel betekent moeten we ons eerst 2 
dingen afvragen namelijk: 

(a) Waarvan ben ik vrij? 
(b) Met welk doel ben ik vrij? 
De bijbel geeft hierop een aantal antwoorden. 
We zijn ten eerste vrij van de macht van de duisternis, we zijn 
vrij van Gods toorn want Jezus heeft ons vrij gekocht, we zijn 
verder vrij van alle dingen die ons kunnen binden zoals: 
¨ Angst, bezorgdheid, negatief denken 
¨ Verbittering, wrok 
¨ Anderen niet kunnen vergeven 
¨ Verslaving aan alcohol, drugs of pornografie 
¨ Negativiteit, kritiek, roddel 
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¨ Rebellie, koppigheid 
¨ Gevoel van minderwaardigheid 
We zijn verder ook vrij gemaakt om aangenomen te worden als 
Gods kinderen. Vrijgemaakt om te arbeiden voor God en deze 
is een heel erg belangrijke. Pas als je vrij bent kun je op de juiste 
manier arbeiden voor God. Jezus kon Zijn bediening goed 
vervullen omdat Hij volledig vrij was van alles dat zou kunnen 
hinderen. We worden ook vrijgemaakt om elkaar lief te hebben. 
 

Kun je jezelf vrijmaken? 
Er is geen enkele mogelijkheid om door je eigen presteren je vrijheid te 
verdienen. Allen iemand die volmaakt is kan je vrij maken. Alleen God kan 
dat dus.  

 
Wat bedoelt Jezus met een slaaf van de zonde zijn? 
De mens wordt geboren met een zondige natuur. Het gevolg van de 
zondige natuur is dat we slaven zijn van de zonde. We zijn in de greep van 
de zonde, zoals een slaaf in de macht is van zijn meester. 
Dat betekent dat we niet zomaar kunnen besluiten om te doen wat goed is 
en het kwade na te laten. Wanneer iemand met een zondige natuur iets 
goed probeert te doen komt dat in conflict.  
De oude natuur verzet zich als het ware tegen datgene wat je wil doen. 
Door deze slavernij van zonde zijn we niet meer instaat om God te 
gehoorzamen (Romeinen 7:14-26). Mensen die pas gedoopt zijn 
bijvoorbeeld hebben vaak hevige strijd. Als mens is het onmogelijk dat wij 
zelf van de zonde af komen. We hebben iets nodig dat sterker is iets of 
iemand die zonder zonde is en dat is Jezus. En toen Hij kwam is ook gelijk 
Zijn koninkrijk gekomen zodat we daarin kunnen leven als ware discipelen 
van Hem. 
 
Wanneer maakt Jezus iemand vrij? 
In principe maakt Jezus iemand gelijk vrij wanneer je tot bekering bent 
gekomen. Maar om daadwerkelijk die vrijheid te zien bij de gelovige moet 
de gelovige in gehoorzaamheid leven en werken aan je persoonlijk leven. Er 
moet verandering plaatsvinden. Deze verandering moet van binnenuit naar 
buiten geschieden. Met andere woorden de manier van denken moet 
veranderd worden. Vandaar dat De bijbel zegt dat wij vernieuwt moeten in 
onze gedachten. 
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Wat bedoelt Hij met dan ben je werkelijk vrij? 
Met werkelijk vrij wordt bedoeld dat het niet de vrijheid is die de wereld 
bedoelt. Met werkelijk vrij wordt bedoeld dat je vrij bent van de oude mens 
en zijn zondige eigenschappen. Werkelijk vrij zijn begint in onze manier van 
denken. Onze manier van denken wordt beïnvloed met datgene waarmee 
wij ons voeden. 
Wij moeten vrij worden in ons denken. Je zou kunnen stellen dat er binnenin 
ons een vijand is van God, onze gedachten. Maar gelukkig staan er wapens 
per beschikking in de oorlog van onze gedachten. 
De twee belangrijkste wapens om ons denken te veranderen zijn de tijd die 
wij besteden aan Gods woord en gebed. 
Onze gedachten werkt als een harde schijf van een computer. Je kunt er 
alleen uit halen wat je erin zet. Om negatieve gedachten te verwijderen 
moet je dus positieve daarvoor in de plaats zetten. 
 
Standhouden 
We moeten standhouden tegen de strijd in ons denken.  
De bijbel zegt dat we niet tegen vlees en bloed te worstelen hebben, maar 
tegen overheden, machten, tegen boze geesten in de hemelse gewesten. 
De bijbel is duidelijk hoe we stand moeten houden tegen deze vijand. Dit 
kunnen we lezen in Galaten 5:13-18. 
Deze vijand wil ons steeds terug brengen naar de oude mens, deze vijand 
wil ons net als de Israëlieten terugbrengen naar Egypte.  
De Israëlieten verlangen op een gegeven moment om terug te gaan naar 
Egypte. 
 

Wat bedoelt de bijbel met een 
slavenjuk opleggen?  
Een slavenjuk is een stuk hout die 
gelegd werd op de schouders 
van de slaaf. Hiermee moest de 
slaaf producten verplaatsen. Het 
waren vaak enorme zware 
producten die de slaaf moest 
sjouwen. Als een juk precies goed 

werd gemaakt voelde je het te dragen gewicht bijna niet. Vandaar dat 
Jezus zei dat Zijn juk licht is. We moeten Jezus Zijn juk op ons nemen, niet 
van de wereld en niet van ons zelf. Matt.28:11. 
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Wat is zonde? 
Zonde is ongehoorzaamheid aan God. Dat zien we duidelijk bij de eerste 
zonde die in de bijbel beschreven wordt. Genesis 2:17 en 3:6. 
Zonde is overtreding. Verder is zonde ook liefdeloosheid. De bijbel zegt dat 
we niemand iets schuldig moeten zijn dan elkaar lief te hebben. Romeinen 
13;8-10. Door zonde is er dood gekomen in de wereld. De zonde is 
vernietigend en brengt niets goeds voort. 
God haat de zonde. Zonde wekt alleen toorn op bij God. 
 
Waarom is het soms zo moeilijk in de woestijn? 
Het is een constant gevecht met de oude natuur. De oude natuur zal er 
alles aan doen om te winnen. Het is vaak moeilijk omdat wij aan de 
verkeerde kant beginnen met de verandering. We proberen ons gedrag te 
veranderen zonder dat onze natuur is veranderd. Dat levert alleen maar 
een moeizaam gevecht op, wat je uiteindelijk altijd verliest als mens. God 
weet ook dat wij dat gevecht op deze manier altijd zullen verliezen en 
daarom heeft hij een heel andere oplossing.  
Door de Heilige Geest die in ons woont, wordt het mogelijk dat je oude 
natuur met Christus sterft, waarna je nieuwe natuur de nieuwe mens 
opstaat net zoals Christus opstond uit de dood 
 
Waarvan moeten wij vrij zijn als gelovige? 
We moeten als gelovigen vrij zijn van de oude natuur. Alle mensen worden 
in Egypte geboren, we worden allemaal onder slavernij geboren. Slavernij 
van de zonde. De mens wordt in zonde geboren. 
Zonde staat pal tegenover God. We kunnen dus niet leven in vrijheid 
wanneer we ons oude ik niet afgedaan hebben. 
Zonde is de ultieme ziekte. Je kunt er niet aan ontsnappen omdat je erin 
geboren wordt en je kunt het ook niet in je eentje verslaan.  
Zonde zorgt ervoor dat wij ook anders gaan denken en van denken komt 
doen. 
Het eerste dat zonde voortbrengt is rebellie. Rebellie is meer dan het 
overtreden van een paar regels. Het is een fundamenteel gebrek in het 
karakter. Het is niet iets wat een mens leert je wordt ermee geboren. 
Rebellie is een aangeboren neiging om toe te geven aan de leugens van 
autonomie, zelfvoorziening en egocentrisme. 
Autonomie zegt: Ik heb het recht om te doen wat ik wil en wanneer ik wil. 
Zelfvoorziening zegt: Ik heb in mezelf alles wat ik nodig heb, dus ik hoef niet 
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afhankelijk te zijn van iemand anders of me aan iemand te 
onderwerpen. Egocentrisme zegt: Mijn wereld draait om mij. Het is prima 
voor me mezelf te leven en alleen te doen wat mij geluk brengt.  
Dit zijn de leugens van het Hof van Eden. Deze zelfde leugens gebruikt hij nu 
nog steeds. 
Deze eigenschappen moeten sterven in de virtuele woestijn van de 
gelovigen.  
 
Hoe leven wij in vrijheid? 
Om te kunnen leven in vrijheid moeten we door enkele fases in het leven 
gaan. Zoals de Israëlieten in de woestijn door verschillende fases moesten 
gaan. 
God vertrouwt je de vrijheid alleen toe wanneer Hij je getest heeft en je 
goed uit die test bent gekomen. 
De eerste test is de test van lust. Lust op alle gebieden in je leven. 
Denk aan seksuele lust, lust om te eten. Als mens moet je lust onder 
controle hebben. De Israëlieten hadden op een gegeven moment hun lust 
voor vlees niet meer onder controle. We moeten op de juiste manier 
omgaan met eten. We moeten op de juiste manier omgaan met mensen 
van het ander geslacht. Op een reine en heilige manier. 
Het tweede waaraan wij ondergaan is de macht. Hoe gaan wij met macht 
om wanneer je in een positie van macht komt te zitten.  
Het derde waarmee wij worden getest is trots. Gaat het om ons eigen ik of 
gaat het om God. Zolang wij deze 3 testen niet overwinnen kunnen wij niet 
over gaan in Kanaän.  
Ons gedrag moet veranderen van binnenuit naar buiten. Wetenschappers 
zeggen dat er 2 soorten gedrag zijn bewust gedrag 5% en onbewust 
automatisch gedrag 95%. De beste manier om ons onbewust gedrag te 
sturen is onszelf te vullen met Gods woord. 
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Samenvatting begrijpen 
 
Geloven in Jezus betekent dat je bekeerd bent en bij Jezus hoort. 
Echter is geloven in Jezus niet hetzelfde als vrij zijn in Hem. Bekering of 
verlossing is niet hetzelfde als vrij zijn. Het is dus van belang dat een 
bekeerd persoon groeit naar de vrijheid die hij of zij ontvangen heeft van 
Christus. 
Jezus draagt ons op in Zijn woord te blijven. Met andere woorden gelovigen 
moeten mensen zijn die de bijbel dagelijks lezen en onderzoeken. Wanneer 
wij de bijbel lezen zullen wij echte volgelingen van Jezus zijn en dat zal ons 
vrijmaken zoals Hij vrij is. De waarheid waarachtig wij zullen komen is 
geweldig. We zullen gaan ontdekken wie God is en wie wij zijn in Hem. We 
zullen ontdekken wat Gods doel voor ons is en op voet daarvan zullen we 
met Hem samenleven in Zijn Koninkrijk.  
Vrijheid heeft voor de wereld een heel andere betekenis dan wat de bijbel 
daarover leert. Het is het tegenovergestelde van wat de bijbel leert in 
principe. Het kan ook niet anders want de god dezer wereld is de satan en 
hij staat haaks tegenover God. De wereld leert dat vrijheid is doen wat je wil 
wanneer je het wil en hoe je het wil.  
Vrijheid in de bijbel betekent kort gezegd vrij van de oude mens die verloren 
gaat. Vrij van de zonde. Het is niet zo dat mensen zichzelf vrij kunnen kopen 
of enige arbeid verrichten waardoor ze vrij zouden zijn. Alleen iemand die 
zonder zonde is dus volmaakt kan een persoon geboren in zonde vrij 
maken. Alleen Jezus maakt dus vrij! 
We moeten als mensen worden vrijgemaakt omdat wij in eerste instantie 
een slaaf zijn van de zonde. Door de zondeval wordt de mens met een 
zondige natuur geboren. Wanneer we tot bekering komen zijn wij van 
locatie veranderd maar ons denken is nog niet veranderd. Volgens de 
bijbel zijn wij overgezet van het koninkrijk der duisternis naar het Koninkrijk 
van het Licht: Gods koninkrijk.  
Hierna begint het proces wat ik het woestijn proces noem. Hier moeten we 
van binnenuit naar buiten veranderen. De Heilige Geest helpt ons hierbij. 
Van buiten naar binnen veranderen werkt tijdelijk en niet blijvend. Je 
gedrag veranderen helpt niet als je van binnen nog niet bent veranderd, als 
je dus niet vernieuwd ben in je gedachten met andere woorden anders 
denkt. 
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Wanneer wij tot bekering komen maakt Jezus ons gelijk vrij maar 
door het woestijnproces komen we bij die vrijheid. God Heeft de Israëlieten 
verlost van de Egyptenaren, ze waren bevrijd maar ze waren nog niet vrij 
van hun manier van denken. Ze hadden nog een slaven mentaliteit.  
Werkelijk vrij zijn betekent vrij zijn van de oude mens. De bijbel zegt dat we 
in die vrijheid stand moeten houden de strijd in ons denken. We kunnen en 
mogen niet teruggaan naar die oude staat. We zijn immers gekocht en 
betaald met Christus Zijn bloed.  
Om dus vrij te zijn moet ons denken veranderen om ons denken te 
veranderen moeten wij stoppen met de zonde en ons denken vullen met 
Gods woord. We moeten blijven in Zijn woord. 
Het is geen makkelijk proces in de woestijn omdat ons oude natuur niet 
opgeeft hij zal er alles aan doen om terug te komen. 
Maar de Gode zij dank Jezus heeft ons verlost van deze oude natuur. 
Hij wil dat we vrij zijn. Vrij van elke vorm van binding vrij van alles wat ons 
hindert Gods plan te zien voor ons leven. 
Om dus te kunnen leven in vrijheid moeten we door de woestijnfase in ons 
leven, maar we kunnen niet daar blijven we moeten veranderen daar. Als 
we niet veranderen zullen we net als de oude generatie Israëlieten sterven 
in de woestijn.  
 
Principes 

1. Gehoorzaamheid maakt vrij 
2. Overwin de woestijn! 
3. Alleen Jezus maakt vrij 
4. Bekering is de eerste stap naar vrijheid 
5. Verandering begint binnen. 
6. Anders doen begint bij anders denken 

 
Oefeningen 

1. Blijf in Gods woord: lees de bijbel elke dag 
2. Heb een actief en intiem gebedsleven 
3. Geef de Heilige Geest de ruimte om je van binnenuit te veranderen 
4. Stop met zonde! 
5. Sta open voor vermaning en correctie, gehoorzaamheid 
6. Denk niet steeds aan vroeger maar aan het nu en de toekomst 
7. Aan vroeger denken blokkeert je laten zien wat in de toekomst ligt 
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8. Bewust slechte eigenschappen veranderen maak er werk van 
ze gaan niet vanzelf weg 
 

Kortom 
Zoals we in Johannes kunnen zien betekent het niet wat wanneer je in Jezus 
gelooft je automatisch een vrij persoon bent. 
Om vrij te zijn moet je af van oude gewoonten en gedragingen. Je moet af 
van je oude ik. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude 
is voorbijgegaan zie het nieuwe is gekomen 2 Kor 5:17.  
Dit betekent een nieuwe manier van denken. We kunnen niet meer denken 
als de oude mens die jaloers is die liegt. De oude mens die roddelt en die 
vaak ontevreden is de oude mens die scheldt de oude mens die steelt de 
oude men die zijn of haar seksuele lusten niet onder controle kan houden 
de oude mens die bedriegt, de oude mens opschept de oude mens die 
liefdeloos is de oude mens die ongehoorzaam is de oude mens die altijd 
kritiek heeft de oude mens altijd een laatste woord wil hebben de oude 
mens die egoïstisch is de oude mens die agressief is en heel snel boos 
wordt de oude mens die steeds maar blijft zeuren en klagen zoals de 
Israëlieten de oude mens die geen geduld heeft de oude mens die die als 
bestemming de hel heeft.  
Maar nee we moeten denken als die nieuwe mens in Christus. De oude 
mens is met Hem gestorven en die prachtige nieuwe mens is met hem 
opgestaan. 
De nieuwe mens vol van Gods liefde, de nieuwe mens die altijd waarheid 
spreekt, die altijd rechtvaardig is die altijd helpt waar dat nodig is, de 
nieuwe mens die gehoorzaam en nederig is de nieuwe mens die positief is 
en denkt de nieuwe mens de elke situatie in de woestijn als een uitdaging 
ziet die God gebruikt om te groeien in Hem en volwassen te worden in 
Christus. De nieuwe mens die als bestemming heeft het eeuwig Koninkrijk 
van God waar wij samen met Hem zullen leven. 
 
Wij komen uit Egypte, gaan door de woestijn maar zullen zeker aankomen 
in het beloofde land van vrijheid. Vrij in Christus. 
 

 

Wees gezegend! 

 


